Activiteiten

Paulusgroep, dinsdagochtend om de drie weken
10.30 - 12.00 uur

We lezen en bespreken met elkaar het boek ‘Paulus’ van Emil Bock.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Contact: Kitty van Beers, T: 010 - 476 06 20

Gouda, evangelieochtend, dinsdagochtend, eenmaal per maand
10.30 - 12.00 uur

Na een pauze van een aantal maanden zullen op deze ochtenden weer gespreksbijeenkomsten plaatsvinden
over Het Nieuwe Testament. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.

Contact: Annieck Rietbergen, T: 06 34 16 27 96

Bijeenkomst rondom het sterven, woensdagochtend
10.30 — 12.00 uur

Drie tot vier keer per jaar bespreken we diverse onderwerpen rondom het sterven. Karel-Jan Tolsma
verzorgt iedere keer een opmaat over ‘de weg van de gestorvene’. Het gespreksthema van elke volgende
bijeenkomst wordt gezamenlijk bepaald.

Je kunt vrij deelnemen en vragen en ervaringen inbrengen maar ook alleen luisteren naar de uitwisseling
binnen de groep. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.

Contact: Karel-Jan Tolsma, T: 06 48 11 87 87

Verdieping in de mensenwijdingsdienst, woensdag eenmaal per maand
10.30 - 12.00 uur

7 september 2019 begonnen we met deze gespreksgroep en gedurende drie jaar konden we ons verheugen
in intense en boeiende gesprekken. Nu komt het einde van onze tocht in zicht. Daarom de vraag: hoe nu
verder? Ik ben zo vrij om twee mogelijkheden voor te stellen. Het besluit nemen we gezamenlijk op 22 juni
en komt in de volgende Blauwe brief.

We kunnen op eenzelfde wijze met elkaar in gesprek gaan over de epistels en invoegsel van de feesttijden.
Of we kunnen kijken naar de andere zes sacramenten en hoe zij zich verhouden tot het centrale sacrament
dat we zo goed kennen. De nieuwe gespreksgroep staat open voor iedereen en begint eind september of
begin oktober.

Contact: Hilde Cauwenbergh, T: 06 22 51 53 76

Ministrantenbijeenkomst, woensdagochtend
10.30- 12.00 uur

De ministranten komen rondom hun specifieke taken twee tot drie keer per jaar bijeen. Er wordt dan
inhoudelijk en praktisch gewerkt. We bespreken met elkaar de twaalf zintuigen en hoe we vanuit deze
zintuigen de dienst telkens anders kunnen ervaren. In de volgende Blauwe brief staat de aankondiging voor
een bijeenkomst in de herfst.

Lees- en gespreksgroep, woensdagavond eenmaal per maand
19.30 - 21.00 uur

We lezen het boek ‘Isis-Maria-Sofia: het geheim van het eeuwig vrouwelijke’ van Rudolf Steiner. De indeling
van de avond is: kunstzinnige opmaat, referaat, gesprek, afsluiting.

De leesgroep begint in september met een nieuw boek: 'Het evangelie naar Johannes: esoterische
achtergronden’ (GA 103/ Uitgeverij Vrij Geestesleven WV-C7). De indeling van de avond is: opmaat,
referaat, gesprek, afsluiting. Nieuwe leden voor de leesgroep zijn van harte welkom. Kom gerust een keer
‘kennismaken’.

Contact: Lieke van der Ree T: 010-4528202



Studiegroep ‘Tijdgenoten onderweg’, donderdagmiddag om de drie weken, 16.30 tot 18.00 uur

We bestuderen en bespreken de boeken ‘Tijdgenoten onderweg’ van Christine Gruwez en het boek ‘Zonder
Wij geen lk: samenhang in een uiteenvallende maatschappij’ dat zij in 2008 samen met Klaas van Egmond
schreef. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Contact: Kees van Drunen, kees.v.drunen@planet.nl

Brongroep, vrijdagmiddag om de vier weken
13.30 - 15.00 uur

De brongroep richt zich op de vraag welke krachten in de gemeenschap vragen om ontwikkeld te worden
voor de toekomst. Hoe kunnen we werken aan bewustwording over hoe de geestelijke wereld in ons werkt?
Dit willen we doen door het gezamenlijk lezen en bespreken van het boek ‘De spirituele betekenis van
vergeving’ van Sergej Prokofieff. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Contact: Marjan Keuter, T: 06 42 08 15 60

Leesgroep ‘Ouderdom, een vruchtbaar perspectief’, laatste vrijdag van de maand, 10.30 - 12.00 uur
Na de verkennende gesprekken ‘Oud zijn, een nieuw levensgebied’ besloten we het boek 'Ouderdom, een
vruchtbaar perspectief' met bijdragen uit het werk van Rudolf Steiner te lezen en in gesprek te verdiepen. Je
bent van harte welkom!

Contact: Gerda van Asch, T: 010 — 420 55 35

Seniorenochtend, vrijdagochtend
10.00 - 12.00 uur

Mocht je geinteresseerd zijn om als nieuwe deelnemer de rijkdom van de seniorenochtenden te ontdekken,
geef dan je naam door aan één van ons. Dan ontvang je ook de uitnodigingsbrief waarin het programma
staat.

Contact: Het convent
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